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Begin van de middag. Rust en onrust gaan hand in hand. Het is lang
geleden dat ik zo een rustige stille ochtend heb beleefd. Er is niemand
hier (Johanna is vast naar de werkplaats) en het is heel stil. Na mijn
ochtendritueel ben ik in het huis mijn tanden gaan poetsen en heb ik
water gehaald, maar er was niemand. Toen ben ik naar buiten
gegaan. Er staat hier een boom met een ladder en bovenaan is een
stoeltje, daar ben ik in gaan zitten met de verrekijker. Ik heb er
misschien wel een uur gezeten, zingend, kijkend, biddend, fluitend.
Daarna een klein rondje door het bos geslenterd (...) En nu zit ik in de
yurt thee te drinken en komt er een gevoel van onrust op, heel licht
maar toch merkbaar. Ik denk omdat ik vrij ben en alles mag, ik hoef
niets en dan verlang ik weer naar een helder geformuleerde zin, naar
het nuttige van niets doen. Gelukkig is het niet moeilijk te bedenken
hoe zinvol de leegte is omdat ze open en klaar om gevuld te worden
wacht op wat er komt. Toch is het ook goed als ze leeg blijft, als er
enkel tijd is, maar ik verlang ernaar te leren, alsmaar te leren en te
groeien...




